23 april 2023 – Openbaring 22:18-19 – ds Rutger Heij

Eerbied voor de openbaring


Door allerlei discussies en veranderingen in de kerk ontstaat er zomaar verwarring over de Bijbel. Volgens sommigen zetten we de Bijbel naar onze hand, als een tekst iets zegt wat ons niet bevalt zouden we die net zo lang buigen en draaien tot die iets anders zegt. Anderen geven aan oprecht te zoeken naar wat God wil.
 
Openbaring 22:18-19 zet dit op scherp. Wie iets toevoegt aan dit boek zal door God de plagen van (vooral) hoofdstuk 16 over zich heen krijgen. Wie afneemt van (afdoet aan) dit boek, zal geen deel krijgen aan de levensboom en de heilig stad. Onze omgang met de Bijbel is een kwestie van leven en dood. In eerste instantie gaat het hier alleen over het boek Openbaring. Maar in Deuteronomium 4 kom je diezelfde uitdrukking tegen (vers 2, zie ook 13:1, Jeremia 26:2, Prediker 3:14). Openbaring 22:18-19 gaat over de hele openbaring: ga daar met de grootste eerbied en zorgvuldigheid mee om.

Welke risico’s loopt de Bijbel dan? De waarschuwing van Openbaring 22 veronderstelt opzet. Dan komt ook de lezer/hoorder van de bijbelwoorden in beeld. De Bijbel zelf geeft talloze voorbeelden van het opzettelijk verminken van de teksten.

Afdoen:
Verdraaiing (2 Petrus 3:16)
Verbranding (Jeremia 36:23)
Het doden van de profeet (Jeremia 26)
Valse profetie (1 Koningen 22:1-40)
Ontkrachting (Matteüs 15:6)

Toevoegen:
Mensenwoorden belangrijker maken dan Gods woord (Handelingen 4:19)

Het probleem is dat mensen Gods woord vaak maar lastig vinden. In Jeremia 23:33 vragen de Israëlieten: ‘Welke last geeft de HEER ons met zijn woorden te dragen?’ Het woord last kan twee dingen betekenen: iets dat op je drukt (denk aan een lastdier) of een opdracht (gelasten betekent een opdracht geven). Het lijkt heel vroom als de Israëlieten vragen: wat is de last (opdracht) van de Heer? Maar ze bedoelen: wat heeft de Here nu weer voor lastigs?

In de Bijbel gaat het ten diepste om Jezus. Wie zijn woorden afwijst, wijst uiteindelijk Hemzelf af. Maar dan loop je het leven mis. Pikken wij dit op als we bijbellezen, het leven en de dood, en dat dit op het spel staat? Nog een vraag: doe je ook af van Gods woord als je de Bijbel überhaupt dicht laat? In ons leven is er ook nog de stem van ons hart, de stem van het ongeloof. Die stem probeert altijd weer de stem van God te overschreeuwen. De grootste strijd rond de Bijbel en wat die voor ons betekent speelt zich niet tussen mensen af, maar in de mens.

Hierbij enkele praktische aanwijzingen voor het bijbellezen. Niet: gewoon lezen wat er staat, ook niet: als lezer bepaal jij wat er staat. Wel: neem tijd voor het bijbellezen. Lees gelovig en biddend. Wees open  en ontvankelijk. Lees zelfkritisch. Doe moeite om de Bijbel te begrijpen. Lees de Bijbel samen (Efeziërs 3:18).
