4 oktober 2020 – Matteüs 13:44 – ds Rutger Heij

De schat in de akker


Waarom steken gelovigen zoveel energie in de kerk, in commissies, in Bijbel lezen, bidden, zingen en naastenliefde? Zij doen dit omdat zij de onschatbare waarde ontdekt hebben van het koninkrijk van God. In die hele gewone dingen zien zij iets hemels. Zij zien iets in geloven wat anderen er niet in zien.

In Matteüs 13:44 gaat het over een schat die verborgen ligt in een akker. In een tijd dat er geen banken en kluizen waren bewaarden mensen hun kostbaarheden in huis. In tijden van dreiging verstopten mensen hun kostbaarheden in de grond. Als bij een plundering het hele gezin omkwam, kon het gebeuren dat het huis in verval raakte, de muren instortten en de stenen werden weggehaald en voor iets anders gebruikt. Na een jaar of vijftig is er niks van over. Op de plek waar eens het huis stond ligt nu een akker. Op een dag haalt een arme boer daar tot zijn verbazing een enorme schat naar boven. Dit kan zijn leven totaal veranderen, deze schat opent de deur naar een ander leven dat tot nu toe onbereikbaar was. Maar de akker is niet van hem, hij is een loonwerker. Daarom doet hij dit: hij verstopt de schat weer en koopt de akker. Hij is bereid er grof voor te betalen. Iedereen in zijn omgeving verbaast zich, waarom zoveel betalen voor een waardeloos stuk grond?

Zo is het ook met gelovigen, zij hebben iets ontdekt in Bijbel lezen, zingen, bidden en naar de kerk gaan. Zij hebben daarin het koninkrijk van God ontdekt. Zij beseffen dat die gewone dingen hun leven totaal kunnen veranderen. Gelovigen zien de (nu nog) verborgen kostbaarheid van het koninkrijk van God.

Wat is er zo kostbaar aan het koninkrijk van God? Allereerst: gaven. Profeteren, dienen, onderwijzen, troosten, weggeven, leiding geven en goed doen aan anderen (Romeinen 12:6-7). Denk ook aan wat de heilige Geest werkt: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Dit opent de deur naar een compleet ander leven dat tot nu toe onbereikbaar was. Het leven zonder deze gaven wordt ook beschreven in de Bijbel (Efeziërs 2:3, Titus 3:3). Wat het koninkrijk van God ook zo kostbaar maakt, is dat het een rijk met toekomst is (1 Petrus 1:13), een rijk met kracht (Matteüs 16:18) en dat het een priester-koning in de hemel heeft (Openbaring 1:4-20, Hebreeën 4:14-16).
 
Dit is wat gelovigen allemaal zien in die gewone kerk, die menselijke gemeente en dat aan twijfel onderhevige geloof. Het is allemaal niet zo spectaculair. Dat hierin en hieronder het kostbare koninkrijk verborgen ligt, is iets dat je moet ontdekken. Het gekke is dat de zonde onze ogen sluit voor de kostbaarheid van Gods koninkrijk. De slang zei in het paradijs: je ogen zullen worden geopend als je van de boom eet. Maar het omgekeerde gebeurde, we werden blind. Terwijl God zegt: ontdek nou het kostbare van mijn koninkrijk, kijk ik vaak naar de waarde van mijn leven hier op aarde. Jezus wil mijn ogen openen. Toen Hij op aarde was, was Hijzelf de verborgen schat van het koninkrijk. Gods Zoon, kostbaar, heilig, vol van majesteit, vol van toekomst en leven, maar verborgen in een aards lichaam. Sommigen zagen het in Hem, anderen niet. Wie het zagen gaven alles op en volgden Hem. God wil ons laten delen in de schatten van het koninkrijk. En God wil eer voor zijn Zoon. Daarom spoort Hij ons aan: zorg ervoor dat je de waarde van het koninkrijk ontdekt. Hoe je dat doet? Heb de akker lief, ploeg en graaf. Zo ontdek je het rijke leven van Gods koninkrijk.
